
  

09.05.2025 “Gevoel van schaamte” 

ِِبسِْمِِ نِِِالَلّه حْمهَٰ حِيمِِِالرَه  الرَه

اتِِ طُّوه نِْيهتَهبِعِْخُّ مه ِوه يْطهان ِ اتِِالشَه طُّوه واِخُّ ِتهتَهبِعُّ نُّواِلَه ِاَٰمه اِالَهذ۪ينه َٓاِاهيَُّهه يه
نْكهر ِِ الْمُّ َٓاءِِوه حْشه ِبِالْفه رُّ ِيهأْمُّ يْطهانِِفهاِنَههُّ اِِالشَه تُّهُِّمه حْمه ره مِْوه لهيْكُّ ِِعه ِالَلَّٰ ِفهضْلُّ لهوْلَه وه

ل۪يمٌِ م۪يعٌِعه سه ُِّ الَلَّٰ ِوه َٓاء ُّ نِْيهشه يِمه كَ۪ يُّزه هِ ِالَلَّٰ لَٰكِنَه دٍِاهبهدًاِۙوه مِْمِنِْاهحه ىِمِنْكُّ كَٰ  زه

ِ ِالنَهبِيَُّ قهاله ِبِِلِِْاهِ :صلى الله عليه وسلموه انُّ ةً،ِوهِضْعٌِوهِيمه عْبه ِشُّ ِالِِْالِْسِتَُّونه ةٌِمِنه عْبه ِشُّ يهاءُّ انِِحه ِيمه
 

 

Waardevolle gelovigen, 

Het onderwerp van vandaag is hayâ – het gevoel 

van schaamte. Het is een innerlijke rem die ons 

weghoudt van zonden en ons herinnert aan het 

besef dat Allah ons altijd ziet. Hayâ is een 

belangrijk onderdeel van geloof. 

Allah zegt in de Koran: “Volg niet de voetstappen 

van de satan, want hij beveelt slechts 

onzedelijkheid.” (Soera an-Noer, 21) 

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Het geloof heeft meer dan 

zeventig delen. Het belangrijkste is ‘Lâ ilâhe 

illallah’, en één daarvan is hayâ.” (Moeslim) 

“Hayâ en geloof gaan samen; verdwijnt de een, 

dan verdwijnt ook de ander.” (al-Hâkim) 

Hayâ uit zich op drie manieren: 

• tegenover Allah: schaamte om Hem 

ongehoorzaam te zijn, 

• tegenover mensen: bescheiden gedrag, 

• tegenover jezelf: ook alleen het juiste 

blijven doen. 

Vandaag de dag raakt hayâ helaas verloren, vooral 

onder jongeren. De Profeet صلى الله عليه وسلم waarschuwde: “Als 

je je niet schaamt, doe dan wat je wilt.” 

(Boekhari) 

Laten we zelf een voorbeeld zijn en onze kinderen 

opvoeden met hayâ, want het is de sleutel tot een 

zuiver hart en een waardevol leven.  

“Hayâ brengt alleen maar goeds voort.” 

(Boekhari) 

 


